
Beste mama en papa, 
 
In de klas ontdekken we het thema ‘dag en nacht’.  
 
We hebben in de klas onze klaspop Jules al laten slapen, zijn pyjama aangedaan, een verhaaltje 
voorgelezen en nog zoveel meer. Maar natuurlijk willen we dit graag ook eens met de kleuters in de klas 
ontdekken.  
 

Graag organiseren we een pyjama-dag!  

 
Een dag waarbij we in onze pyjama naar school kunnen komen, samen met onze knuffel.  
Het zou leuk zijn als je kleuter op vrijdag 18 november in zijn of haar pyjama naar school komt.  
Zo kunnen we er samen een leuk pyjamafeestje van maken en ons thema afsluiten. 
 
Vriendelijke groetjes, 
De Pierewietjes 
 


