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Beste ouders,  

We zitten op dit moment volop in de veertigdagentijd, de vasten, als 
voorbereiding op Pasen. We zijn op de Broederschool begaan met het lot 
van anderen en ook dit jaar willen wij samen met de kinderen een steen-
tje bijdragen aan een goed doel. 

Vanuit de internationale projecten kozen we het Fratelli-project uit. 
Fratelli, het Italiaans voor ‘broeders’, is een samenwerkingsproject tus-
sen de Broeders van de Christelijke Lasalliaanse Scholen en de Maristen. 
Beide gemeenschappen hebben bijzondere aandacht voor sociaal kwets-
bare kinderen, waar ook ter wereld, en een missie om te onderwijzen.  

In Rmeileh, Libanon werd een oud schoolgebouw opgeknapt en heringe-
richt om de kinderen en jongeren uit de vluchtelingenkampen terug op de 
schoolbanken te krijgen. 

Naar jaarlijkse gewoonte houden we in deze periode een sobere maal-
tijd. Op donderdag 29 maart bieden we in elke klas van de school de kin-
deren een broodmaaltijd aan. Dit zijn twee versgebakken broodjes en 
water (iedereen brengt een bekertje mee). We willen op deze wijze de 
waarde van eenvoudig voedsel benadrukken en de kinderen tot denken 
aanzetten. De kinderen hebben beslist voldoende gegeten. Tijdens de 
maaltijd is er tijd om even stil te staan bij dit project.  

We vragen een symbolische bijdrage van 2 euro (cash meebrengen). 

Hartelijk dank  

Het Schoolteam 
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