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Weekprogramma van 29 januari t.e.m. 2 februari 2024 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    vzw. ‘Katholieke Centrumscholen Genk’  -    Maatschappelijke zetel : Grotestraat 25    3600 Genk Lid van vzw. ‘De Speling’   Scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Genk 

Datum Klas Activiteit Waar? Binnen/Buiten Wanneer? Lunchpakket Denk aan… 

30/01 5e en 6e leerjaar Zwemmen Sportcentrum Binnen Namiddag / zwemgerief 

        

01/02 KO en LO Ik trek het mij aan School Binnen Ganse dag / Warme trui 

        

Dikketruiencampagne - #iktrekhetmijaan 

Wij steunen Sint-Vincentius!! 

 
Gewoon brute pech, gezondheidsproblemen, echtscheiding, plotse 

werkloosheid, kansarmoede… zoveel redenen om in de armoede te 

sukkelen. Vaak verdoken armoede! 

Jij en ik, wij moéten en kunnen hier iets aan doen! 
 

Tijdens de dikketruiencampagne zorgen wij altijd voor een 

extraatje voor Sint-Vincentius.  Eén jaar verzamelen we 

handdoeken, een ander jaar dikke truien, …. We hebben aan de 

vereniging gevraagd waar we dit jaar mee kunnen helpen.   
 

Wel … dit jaar verzamelen we SOKKEN! Van maandag tot en met 

donderdag mogen de kinderen alle nog bruikbare  sokken (die jullie 

kunnen missen natuurlijk) meebrengen.  De school verzamelt ze en 

schenkt ze dan aan Sint-Vincentius.  Alle kleuren en kinder-, 

heren- en damesmaten, dunne en dikke sokken … elk paar sokken 

helpt!  

Alvast bedankt!! 

 

 

 

POËZIEWEEK : Thema “THUIS” 

25.01.2024 t.e.m. 31.01.2024 
 

Het huis van de poëzie bestaat uit meer dan louter bakstenen. 

Dichters bouwen huizen uit herinneringen, geuren en kleuren.  

Ze beschrijven de huizen uit onze jeugd en de straten van onze 

dromen. De mooiste woorden ontspruiten vaak op de plek  

waar we ons het meest thuis voelen. 

Poëzie kan mensen vieren, verwelkomen en zich thuis doen voelen.  

Het kan ook de troost van een warme thuis bieden op moeilijke 

momenten van afscheid, rouw en verdriet.   

Samen schuilen we onder het dak van de poëzie. 
 

EEN HUISJE ECHT VAN ONS 

WAAR WE MET LIEFDE ZULLEN WONEN 

EEN PLEK WAAR WE ONS THUIS VOELEN 

SAMEN LEVEN 

SAMEN DROMEN 

 
 


