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Beste ouders

Op woensdag 15 oktober 2025 trekken we met de klas naar het Emile Van
Dorenmuseum. Een gids neemt ons mee in een interactieve doe-rondleiding.
We zullen ontdekken hoe Genk er lang geleden uitzag en hoe honderden
landschapsschilders verliefd werden op de prachtige omgeving. Eén van hen
was Emile Van Doren. Hij woonde in de villa Le coin perdu, nu het Emile Van
Dorenmuseum. We zullen er niet alleen de prachtige schilderijen bekijken,
maar we leren er ook hoe Emile Van Doren woonde, werkte en met wie hij lief
en leed deelde. Tot slot zullen we een landschapsschilderijtje maken,
geinspireerd door de verhalen die we hoorden en de schilderijen die we
zagen. Deze activiteit is gratis voor de kinderen!
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